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Schrijven over tuinieren, dat is mij op het lijf
geschreven. Ik kan het niet uitleggen maar vol-
gens mij heb ik groen bloed. Of in ieder geval,
zoals dat zo mooi heet, ‘groene vingers. Als
kind was ik al wel met zaadjes bezig en kreeg ik
een stukje in de tuin om wat uit te proberen.
Toen ik een beroepskeuze mocht maken heb ik
voor hovenier gekozen. Een beroep wat nu aan
het uitsterven is. Laatst zag ik zelfs in een film-
pje dat niet iedereen weet wat een hovenier
is... een tuinman dus! In mijn geval een tuin-
vrouw. Volgens mij is er wel nog steeds verschil
tussen wat mannen leuke tuinklussen vinden
en wat vrouwen graag doen in de tuin. Waar-
om zie je vooral mannen het gras maaien? En
waarom zie je vooral vrouwen met bloemetjes
aan de haal gaan? Wat in ieder geval waarheid
is, is dat mannen én vrouwen het fijn vinden
om buiten te zijn en tot rust komen in hun ei-
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gen ‘tuun’ Wat vanuit de tuinkunstgeschiede-
nis betekent: een omheind stukje natuur!
Vorige week is de herfst begonnen en dat is de
perfecte tijd om wijzigingen aan te brengen in
je tuin: bomen, hagen of heesters zetten, vaste
planten scheuren, bloembollen poten of toch
dat nieuwe terras aanleggen. En met een
moestuin heb je het nu druk met oogsten!




