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Tuinseizoen

Ik vind deze

overigens
helemaal
niet lelijk.

Oerlelijle
salvia

Bij salvia’s moet ik altijd
aanonzereisleider Will
Christiaanse denken. Will
is een echte tuinmanen
een plantenliefhebber
pursang, maar hij heeft
een ongelofelijke hekel
aan Salvia splendens, de
vuursalie met knalrode
bloemen die in perken en
bakken inderdaad nogal
stijfies oogt. Binnenkort
mogen we weer op reis met
Will (inmei gaan we naar
Spanije eninjuninaar Engeland) en dan komt de vuursalie
ongetwijfeld weer ter sprake. Of juist niet, want Will weet de
borders met deze vlammende salvia steeds heel subtiel te
negeren door enthousiast te wijzen op een mooie boom of
bloem verderop in de tuin, waardoor het gezelschap is
afgeleid en onbekommerd verder wandelt.

Hopelijk heeft Will dan ook de reportage over salvia's in dit
nummer van Tuinseizoen gelezen, want wat een juweeltjes
groeien er op de kwekerij

van Jan De Busschere in het
Vlaamse Assebroek. Deze nog
redelijk onbekende kwekerij
inde buurtvan Bruggeis een
bezoek meer dan waard. Met
ruim 250 verschillende salvia’s
bezit Jan een van de mooiste
collectiesvande Lage Landen
Janzitalmeerdan 30jaarin het
groen, maar 10 jaar geleden
raakte hij, tijdens een wandeling door de Wollerton Old Hall
Gardenin Engeland, inde ban van de tientallen verschillend
Salvia microphylla die daar bloeien. Dat was het begin van
een nieuwe passie. Met vijftig verschillende salvia's in de
kofferbak reed hijterug naar huis maar Salvia splendens

zat ervast niettussen. Ik vind deze vuursalie overigens
helemaal niet lelijk. In een eigentijdse pot kan het een aardige
blikvanger zijn, net als Afrikaantjes of stinkertjes (Tagetes)
waar veel mensen ook een afkeer van hebben. Zeker d«
tweekleurige variantis leuk en in de vollegrond houdt het
plantje vervelende (rozen)aaltjes op afstand. De natuur werkt
vaak zo mooi. Dat geldt ook voor de bijen waar we een beetje
bang van zijn, terwijl ze ons zo goed helpen. Alma Huisken is
al een paarjaarimker en schreef een aanstekelijk boek over
deze nuttige insecten. Het onderwerp ‘Uit de kast stelen
vind ik intrigerend. Die honing is de wintervoorraad van de
bijen, mogen wij dat zomaar weghalen en vervangen doot
suikersiroop zonder voor de bijen belangrijke mineralen?
Stoftot nadenken
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Geniet van de tuin en van alles wat vliegt en zoemt!

jacqmel(n@

Distelvli;lder

Het groene buitenleven is voor tuin- en land-
schapsarchitect Fhreja Deckers uit Kerkdriel
(www.fhreja.nl) haar lust en haar leven. Een andere
passie van haar is fotograferen en regelmatig
stuurt ze ons via facebook prachtige foto’s. ,De
roze schermbloemige Eupatorium maculatum
"Atropurpureum’ (koninginne- of leverkruid) trekt
vanafjuli enorm veel bijen en viinders aan”,
schrijft Fhreja. ,Hier kan een distelvlinder de aan-
trekkingskracht van de nectar niet weerstaan en
smult erop los. Koninginnekruid is een echte
blikvanger en erg mooi te combineren met
siergrassen zoals Miscanthus sinensis.”

Redactie: Een goede tip voor andere
tuinliethebbers, Fhreja. Zo krijg je vanzelf
meer viinders in je tuin!

Uitde oude doos

Deze nostalgische foto stuurde Ann Portier naa
ons via onze facebookpagina. Ze schreef erb
..Mijn vader had een volkstuin en prachtige dah
die hij altijd stekte. Dit was de volkstuin van m
vader - bij Nut en Genoegen in Den Haag - en hier
ik samen met hem. De foto is genomen in 1947

Redactie: Geweldig zo'n foto uit de oude doo
Zijn er meer lezers met fraaie ou
Mail ze naar ons en wie weet st

binnenkort wel in deze rul




